
Verkondiging 
Gemeente van Jezus Christus, lieve mensen 
Afgelopen maandag gingen om 12.00 uur de terrasjes weer open.  
En natuurlijk zal iedereen daar zo zijn of haar mening over hebben gehad 
De jubelaars : Yes het kan weer! Hier heb ik zo naar uit gezien! Fijn, weer terug naar 
het oude normaal! 
De twijfelaars: Is dat nu wel zo slim met zoveel mensen op een terras? Kun je de 
1,5 meter wel waarborgen? Krijgen we straks niet een tweede golf? 
Beide kampen zijn vertegenwoordigd in onze samenleving. 
Of misschien zijn de meeste mensen niet zo zwart-wit in een kamp op te delen, 
maar lopen de jubel en twijfel gewoon door elkaar heen.  
Want het eerste gevaar is voorbij.  
De coronapiek en -paniek ligt (hopelijk) nu achter ons. 
 
We zijn weer op weg naar het oude normaal, of het nieuwe normaal zo je wilt 
De deur van de samenleving is niet meer op slot, maar staat ook nog niet wagenwijd 
open. 
De maatregels zijn versoepeld, maar ze zijn er nog wel. 
En dikke kans dat we daar rekening mee moeten houden tot er een vaccin of 
medicijn gevonden is… 
Dus wat filosofisch gezegd: het is niet meer zoals vroeger, maar ook nog niet zoals 
straks. 
We zitten er nu middenin op zoek naar een nieuwe manier van leven 
We leven tussen twee werelden. 
 
Daar staan de leerlingen op de berg in Galilea.  
Samen met Jezus staan ze op de rand van een nieuwe tijd, een nieuwe wereld. 
Ze leven tussen twee werelden 
 
Om de diepte hiervan te begrijpen, moeten we het verhaal in duiken.  
De leerlingen moesten naar Galilea gaan, want dat hadden de Maria’s verteld die bij 
het graf van Jezus waren geweest. 
Ze hadden daar een engel ontmoet: ‘Hij is hier niet, Hij is opgestaan.  
Ga snel naar de leerlingen en vertel dat Hij is opgestaan en dat Hij jullie voorgaat 
naar Galilea, daar zullen jullie hem zien’. 
 
Waar zullen ze met elkaar over gesproken hebben toen ze op weg gingen van 
Jeruzalem naar Galilea…? 
‘Weet je nog, hier had Jezus ons geroepen’ 
‘Ja en daar had Hij dat wonder verricht!’ 
‘En weet je nog toen Hij ons die levenslessen gaf vanaf de berg?’ 
 
Ze gaan terug naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht.  
Alsof Matteüs wil zeggen: terug naar hun joodse wortels. 
Want de verhalen uit de boeken van Mozes vertelden dat de berg de plek is waar 
Gods aanwezigheid wordt geopenbaard 
En terug naar Galilea. Dat is terug naar het land waar hun reis met Jezus begon.  
Jezus waarin ze Gods aanwezigheid hadden gezien. 
 
En hier op die berg in Galilea zien ze hem, de opgestane Jezus 



Op deze plek van het verleden laat Jezus hen de toekomst zien. 
Ze worden geroepen om op weg te gaan in Gods missie voor de wereld 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Geest 
En Hij zal met hen zijn, God boven hen, God voor hen, God in hen 
Alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld 
Met Jezus op de berg in Galilea staan ze op de rand van een nieuwe wereld en een 
nieuwe tijd 
Met de Levende leven ze tussen twee werelden 
 
Leven tussen twee werelden is niet gemakkelijk 
Ook niet voor de leerlingen die zo dichtbij Jezus hadden geleefd 
Door de manier waarop Matteüs dit beschrijft, blijkt dat ze niet alleen maar in een 
jubelstemming waren. 
‘En toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog’. 
Je zou het ook zo kunnen vertalen dat de hele groep jubelt én twijfelt. 
Hoe het ook zij: hier op dit drempelmoment,  
terwijl ze de opgestane Heer voor het eerst ontmoeten,  
zijn BEIDE aanwezig in de kring van de leerlingen. 
 
Jubel en twijfel 
Ze zien Jezus met jubel, verwondering, lof en eer omdat Hij leeft! 
Maar ook met twijfel: wat zoiets betekent als ‘op 2 plaatsen tegelijkertijd staan’ of met 
dubbele gedachten. 
Hij was toch dood en nu staat hij in levende lijve voor ons?! 
De Tsjechische priester Tomas Halik geeft boeiende woorden aan twijfel:  
‘Twijfel is voor mij geen twijfel aan God,  
maar aan de capaciteit van de mens om het mysterie van God te bevatten en tot 
uitdrukking te brengen’. 
Jezus, de gekruisigde en de opgestane.  
Een groot mysterie! Reden voor jubel én twijfel. 
 
Jubel en twijfel, misschien zit het wel in ons allemaal….  
Zijn we in de kerk ook niet in het kamp van of de jubelaars of de twijfelaars op te 
delen,  
maar ervaren we beide kanten in meerdere of mindere mate 
Niet alleen tijdens deze coronacrisis, maar gewoon diep in ons hart 
Hoe kan het ook anders, want de kern van het christelijk geloof is één groot mysterie: 
Jezus, de gekruisigde, die is opgestaan uit de dood 
Het ene moment willen we hard zingen. Halleluja. Hij leeft! En gaan we vol 
vertrouwen achter Jezus aan 
Het andere moment hebben we moeite met grote woorden of Bijbelse verhalen 
waardoor de twijfel toeslaat.  
 
Volgens Halik zijn twijfel en geloof tweelingzussen en kunnen ze niet zonder elkaar. 
‘Geloof zonder kritisch denken kan leiden tot fanatisme en fundamentalisme, maar 
twijfel zonder de moed om aan de twijfel te twijfelen kan leiden tot bitterheid en 
cynisme’. 
Hoe we die twijfel ook precies moeten begrijpen…  



Jezus roept geen perfecte leerlingen voor Zijn missie, maar mensen met jubel en 
twijfel, daar op de rand van de oude wereld die voorbijgaat en de nieuwe die 
komende is. 
 
‘Jezus kwam op hen toe’… 
Jezus nadert de leerlingen terwijl ze met gemengde gevoelens op die berg staan  
Dat blijf ik zo mooi vinden: dat Jezus het initiatief neemt, dat Hij ons tegemoet treedt 
Dat geeft reden om te jubelen! 
En Jezus probeert hen en ook ons nog meer van het mysterie te onthullen en zegt:  
‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde’ 
M.a.w. lieve leerlingen, we gaan niet terug naar het oude normaal. 
Ja hier in Galilea liggen jullie wortels, daar begonnen jullie je leven met Jezus 
Maar nu slaan we een nieuwe weg in 
Door Jezus’ opstanding is alles veranderd! 
Hemel en aarde staan weer met elkaar in verbinding. 
God heeft verzoening en heling gebracht voor heel de schepping 
Aan de opgestane Jezus is nu alle macht 
Gods toekomst is begonnen en de leerlingen krijgen een opdracht in Gods missie 
voor heel de schepping 
 
In een andere wereld en een andere tijd 
Op een hele andere manier staan wij nu vandaag ook op die berg met Jezus 
Op de rand van het ‘nieuwe normaal’, een leven na corona 
Deze vreemde tijden, dit leven tussen twee werelden in, moeten we aanpakken als 
een kans. 
Een kans om samen als kerk te reflecteren vóór God en met God. 
Om ons te verdiepen in dat mysterie Drie-in-Eén God boven ons, God voor ons en 
God in ons. 
Dat mysterie van liefde waarin wij betrokken worden. 
We krijgen een kans om te leren wie we zijn, waar liggen onze wortels ook al weer 
Waar is ‘onze berg in Galilea’? 
Waar ontmoeten wij als gemeente de Opgestane Jezus? 
 
Wat is het hart van ons gemeentezijn in deze coronatijd nu we alleen onlinediensten 
hebben en niet bij elkaar kunnen komen in het kerkgebouw of aan de koffietafel? 
 
Ik wil jullie vragen om pen en papier in de aanslag te hebben 
Wat je zo meteen opschrijft zou ik heel graag willen ontvangen.  
In de brievenbus of via de mail, predikant@protestantsbergh.nl 
 
De vragen staan ook nog op de website als je ze liever na de dienst wilt 
beantwoorden… 
 
Schrijfopdracht 1 over de wortels van onze kerk: 
Wat is volgens jou de basis of het hart van ons gemeentezijn in deze 
coronatijden? 
 
Op de berg laat Jezus ons de nieuwe wereld zien die voor ons ligt 
We worden geroepen op weg te gaan in Gods missie voor de wereld  
ook na de coronacrisis 



We slaan een nieuwe weg in 
En dan heb ik het niet in de eerste plaats om dingen die gelijk anders moeten, 
maar het gaat meer om een wending naar het hart van het evangelie, de diepte in. 
En dat zou inderdaad kunnen betekenen dat er dingen moeten veranderen in de 
kerk,  
dat WIJ zelf moeten veranderen 
Omdat we leerling zijn van de opgestane Jezus 
 
Schrijfopdracht 2 over de toekomst van onze kerk: 
Wat hoop je dat anders of vernieuwd zal worden in onze gemeente na 
deze coronatijden? 
 
Tot slot 
Leven tussen twee werelden is niet gemakkelijk 
Er is reden voor jubel én twijfel 
Maar Jezus verzekert ons: ‘Ik ben met jullie’. Ik zal er zijn 
Vader, Zoon en Heilige Geest 
‘Ik ben met jullie’ gaat met ons mee onderweg 
God boven ons, God voor ons, God in ons 
Hij die is Drie-in-Eén laat ons nooit alleen  
Amen  
 
Zegen  
Ga dus op weg in Gods missie voor de wereld, de nieuwe tijd tegemoet, gedragen 
door de zegen van onze God: 
 
Loop voor ons uit, Heer … om ons de rechte weg te wijzen 
Ga naast ons … om met ons uw vriendschap te delen 
Sta achter ons … om ons rugdekking te geven 
Wees onder ons … om ons bij vallen op te vangen 
Woon in ons … om ons de kracht te geven voor alledag 
Wees om ons … als een muur van liefde tegen zorg en angst 
Wees boven ons … om ons te beschijnen met uw zon en te verlichten met uw zegen. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
Amen 
 


