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Wat is Taizé?
De Zwitserse broeder Roger kocht in 1940 in Taizé, in de Bourgogne (Frankrijk), een huis met
gebouwen om mensen, die het oorlogsgeweld ontvluchten, te kunnen opvangen. Hij moet zelf in
1942 uit Taizé vluchten, maar in 1944 is hij al weer terug. In 1949 leggen 7 broeders afkomstig
uit de rooms-katholieke en verschillende protestantse kerken, hun geloften af om in eenvoud, in
gemeenschap met elkaar te leven. Dat is het eigenlijke begin van de communiteit van Taizé.
Het is een open, oecumenische gemeenschap, waar iedereen van over heel de wereld welkom
is om een tijd met hen te leven.
Taizé vieringen kenmerken zich door de meditatieve liederen en hebben als doel ieders
deelname te stimuleren. De liederen zijn in verschillende talen geschreven. Vooral de lange
stilte halverwege de viering heeft voor veel mensen iets ongemakkelijks en misschien is het
lastig om het als “meditatieve stilte” te ervaren. Stilte is niet vanzelfsprekend en heeft “oefening”
nodig.
We hopen dat deze viering ons helpt om in Gods aanwezigheid te verblijven, stil te zijn en ons
te bezinnen op ‘recht doen’.
Een goede viering toegewenst!

Deze viering is voorbereid door:
Sijnie Heuvel, Jos Thomassen, ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Alle liederen worden gezongen door de zanggroep.
De gemeente is uitgenodigd om mee te neuriën.



WELKOMSTWOORD door de ouderling van dienst
MEDEDELINGEN door de diaken van dienst

LIED: Laudate omnes gentes

Vertaling: Alle volken, loof de Heer!

De KAARS wordt aangestoken
Ondertussen LIED: Jezus U bent het licht in ons leven

PSALMLEZING: Psalm 26
Afgewisseld met:
Gesproken ‘Zing voor de HEER, maak aan de volken zijn daden bekend’ door de gemeente
en LIED Alleluia

Doe mij recht, HEER, want zonder dwalen ben ik mijn weg gegaan, op u, HEER, heb ik
vertrouwd, ik wankelde niet.
Doorgrond mij, HEER, en ken mij, peil mijn hart en mijn nieren,
want uw liefde staat mij voor ogen en ik bewandel de weg van uw waarheid.
A: Zing voor de HEER, maak aan de volken zijn daden bekend.
LIED Alleluia

Met bedriegers zit ik niet aan, met huichelaars ga ik niet om,
ik haat de kring van slechte mensen, met wettelozen wil ik niet aan tafel.
Ik zal mijn handen in onschuld wassen, een rondgang maken om uw altaar, HEER,



om een loflied aan te heffen en van uw wonderen te verhalen.
HEER, het huis waar u woont heb ik lief, de plaats waar uw glorie verblijft.
A: Zing voor de HEER, maak aan de volken zijn daden bekend.
LIED Alleluia

Verwerp mij niet met de zondaars, met mensen die bloed vergieten.
Aan hun vingers kleeft onrecht, hun handen zijn met smeergeld gevuld.
Maar ik ga mijn weg zonder dwalen. Verlos mij en wees mij genadig.
Mijn voeten staan op effen grond, waar uw volk bijeen is, wil ik u prijzen, HEER.
A: Zing voor de HEER, maak aan de volken zijn daden bekend.
LIED Alleluia

LIED: The kingdom of God

Vertaling: Het koninkrijk van God is gerechtigheid en vrede en vreugde in de Heilige Geest.
Kom Heer en open de deuren van uw koninkrijk

BIJBELLEZING: Filippenzen 4:8-9
Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles
wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles
wat deugdzaam is en lof verdient.
Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en
de God van de vrede zal met u zijn.

LIED: Ubi caritas

Vertaling: Daar waar liefde heerst, en vrede, daar waar liefde heerst, daar is God met ons

STILTE

MUZIEK



VOORBEDEN
Afgewisseld met LIED: Kyrie

Gezamenlijk ONZE VADER

AFSLUITEND GEBED

We verlaten in stilte de kerk volgens de aanwijzingen van de koster om buiten het slotlied te
zingen

COLLECTE bij de deur

LIED: Blijf met uw genade bij ons

Vertaling: Echte vrede is niet alleen de afwezigheid van spanning, het is de aanwezigheid van
gerechtigheid




