
 
 

NIEUWSBRIEF 19 Februari 2023 
                                        Jesaja 35:1-10 en Marcus 7:31-37 

 
Overdenking 
De twee lezingen van vanmorgen, uit Jesaja 35: 1 – 10 en Marcus 7: 31 – 37, zijn 

nauw met elkaar verbonden. 
Marcus beschrijft een tafereel van een ontmoeting van Jezus met een mens, die niet 

kon horen en niet kon spreken. 
Wat hebben die leerlingen van Jezus toen meegemaakt en ervaren? Waarom kwam 
bij Marcus deze tekst van de oude Jesaja naar boven, en waarom zag hij die 

ontmoeting als een treffende illustratie? Wat mogen wij er onder verstaan dat een 
dove ging horen en dat de tong van iemand die moeilijk sprak los werd gemaakt, 

zodat hij weer normaal kon spreken? 
Ik nodig u uit om hier om samen over na te denken. 
Tot zondag! 

Ds. Christa Klaver 
 

 
Autodienst  

Zondag 19-02 Peter v.d. Weerd - 06-46843211 

Woensdag 22-02 Gerrit Bloemendal  06-50267502 
 

 
Bloemengroet 

De bloemen gingen afgelopen zondag met een groet van onze gemeente, naar  

 Dhr. Renskers uit Zeddam 
 Mevr. Wassing uit Azewijn 
 
 
Collecten 

De opbrengst voor de diaconie gaat deze februarimaand naar Bartimeüs. Dit zegt 
Bartimeüs over zichzelf: ‘Wij willen er voor zorgen dat alle mensen die slechtziend of 

blind zijn in Nederland het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is onze missie. 
We zijn er voor alle mensen met een visuele beperking, van alle leeftijden en in alle 
levensfases. En voor iedereen die zich persoonlijk of professioneel voor hen inzet.’ 

 
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op 

Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65 
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam 
 

 



 
De opbrengst voor de kerk is voor eredienst (2e) en kerkelijke gebouwen (3e). 

 

 
 
 

 
 

 
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op 
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26 

Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71 
T.n.v. C.v.K. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam 

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
 

 
Veertigdagentijd challenge 

De periode voor Pasen is van 
oudsher een tijd van bezinning. Een 
mooie tijd dus ook om de Bijbel 

(vaker) te openen. In 2021 las een 
groepje gemeenteleden het Marcus 

Evangelie en vorig jaar het Johannes 
Evangelie. Wie doet er dit jaar mee 
met de Veertigdagentijd challenge?  

 
Dit jaar is gekozen voor het Lucas 

Evangelie. Dit is het Evangelie waar 
de meeste maaltijden in voorkomen, dus dat sluit mooi aan bij het jaar- en 
Veertigdagentijdthema ‘Aan tafel’. Bij Lucas speelt de maaltijd een grote rol. Nergens 

wordt Jezus zo vaak aan tafel uitgenodigd als in dit Evangelie. En aan tafel gebeurt 
er van alles! 

Wat is de bedoeling van de challenge? Heel eenvoudig: het hele Evangelie in stukjes 
lezen. De Veertigdagentijd begint op 22 februari met Aswoensdag en eindigt op 9 
april met Pasen. Op zondag is er in principe geen lezing, zodat deze dag gebruikt 

kan worden om ‘bij te lezen’. Het Bijbelleesrooster dat is samengesteld is alleen een 
hulpmiddel, je mag ook een eigen leesrooster aanhouden als je dat prettiger vindt. 

Voor het ‘samen gevoel’ zou het mooi zijn om in deze periode drie contactmomenten 
te hebben via de mail: 

- Aan het begin (rond 22 februari): wat motiveert je om mee te doen? 

- Halverwege (rond 18 maart): wat heb je tot nog toe ontdekt over het thema 
‘aan tafel’? 

- Aan het eind (rond 9 april): wat heeft jou het meest geraakt in het Lucas 
Evangelie en vooral in relatie tot het thema ‘aan tafel’? 

Deze contactmomenten zijn niet verplicht: als je het liever voor jezelf doet, is ook 

prima. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om met één van de andere deelnemers 
halverwege de Veertigdagentijd een wandeling maken om over jullie ervaringen door 

te praten. 



Je kunt je voor deze challenge opgeven bij de predikant: 

predikant@protestantsbergh.nl of 06-22118168.  
 
 
Agenda deze week 

Wanneer Wat Waar 
22-2-2023 Aswoensdagviering Klavertje 4  Terborg om 19.30uur 

23-2-2023 Pauzeren op de berg des Heren     Kerk 's-Heerenberg  10.00-13.00 
uur 

26-2-2023 Kerkdienst Ds. Henriëtte Nieuwenhuis, 
met Heilig Avondmaal   
1e zondag 40 dagentijd 

Zeddam, 10.00 uur 

26-2-2023 Kerk op schoot Zeddam, 11.30 uur    

 
Kijk ook op onze website voor het laatste nieuws: www.protestantsbergh.nl 
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