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VAN DE REDACTIE

Het is ons weer gelukt! Puzzelen om de verschillende
berichtjes op de beschikbare pagina's te krijgen.
Berichtjes over aan tafel met de overweging, samen
eten, koffiedrinken en spelletjes doen.

Over inspiratie, informatie, kerkdiensten en activiteiten.
Maar ook over lief en leed binnen de gemeente. Zodat
we van elkaar weten wie een steuntje in de rug kan
gebruiken in de vorm van een kaartje, telefoontje of
bezoek.

Over engelen die overal wonen.

Over onze jonge helden. Over knutselen en puzzelen.
Het kerkelijk jaar is afgesloten en de adventsperiode
aangebroken en daarmee de tijd van voorbereiding op
het kerstfeest. Steeds meer lichtjes verschijnen die
aangeven dat het duister weer voorbijgaat.

Waar mensen elkaar ontmoeten, vind je warmte en licht.
We gaan samen op weg naar een hoopvol nieuw jaar.
De redactie wenst je veel lees - knutsel-en puzzelplezier.

Goede Kerstdagen en
veel heil en zegen in 2023
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TER OVERWEGING

ds. Henriétte Nieuwenhuis

Vorig jaar rond deze tijd werden er weer nieuwe coronamaatregelen ingevoerd.
We gingen de decembermaand in met o.a. de 1,5 meter regel. Gelukkig hebben
we dit jaar een beter vooruitzicht. We kunnen met Sinterklaas, Kerst, Oud en

Aan tafel! Wat een heerlijk vooruitzicht...

Nieuw gewoon weer met iedereen aan tafel voor een heerlijk feestmaal.

Maar geldt dat heerlijke vooruitzicht wel voor iedereen? Is
het dit jaar wel zoveel beter dan vorig jaar?

Wat als je wel samen aan tafel kunt, maar het verre van een
feestmaal is. De tafel is niet zo gevuld als anders, want de
kerstspecialiteiten zijn veel te duur of het meeste geld is al
uitgegeven aan de energiekosten.

Of je zit aan tafel met een lege stoel, omdat je afgelopen
jaar afscheid moest nemen van jouw geliefde. Fijn om
weer samen aan tafel te kunnen, maar vanaf nu zonder
hem of haar.

En is er wel wat te vieren als jouw tafel in Oekraine staat.
Een maaltijd met kaarsen, want er is geen elektriciteit en
met bommen als achtergrondmuziek. Bepaald geen
feestmaal.

En zo kan ik nog wel doorgaan. Ja, in vergelijking met vorig
jaar voelt dit jaar anders, maar toch kan er van alles zijn

dat het vooruitzicht op gezellig tafelen verdoezeld.
Armoede, ziekte, verdriet, pijn, dreiging, eenzaamheid,
oorlog en dood. Alsof er een sluier over de vooruitzichten
heen ligt.

In Jesaja 25 wordt er ook een vooruitzicht geschetst: een
maaltijd met de lekkerste gerechten en beste wijnen zal
worden aangericht op de berg Sion. Een maaltijd waar alle
volken een plaats krijgen aan tafel. Op deze berg
vernietigt God de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.
‘De duisternis zal worden afgelegd, geheimen opgeklaard,
boeien ontbonden’ (lied 762). Voor altijd doet God de
dood teniet. De HEER zal alle tranen van elk gezicht
wegnemen. Maar wrede dictators die alleen maar dood en
verderf gezaaid hebben, voor hen is in de beleving van de
bijbelschrijvers geen plaats ingeruimd aan tafel.

A

Wat een belofte, wat een heerlijk vooruitzicht. Een
rijkgevulde tafel, met genoeg voor iedereen. We kunnen
aan gaan zitten samen met onze geliefden. Er is plaats
voor alle volken, voor Russen en Oekrainers, Joden en
Palestijnen, maar er is geen plaats voor de dood en tranen.

Een visioen van vrede, recht en harmonie dat ons hoop
mag geven. Onze aardse werkelijkheid zal vernieuwd
worden. Dat heeft God zelf beloofd. Die belofte is al
werkelijkheid geworden en dat vieren we ook dit jaar met
het Kind in de kribbe. In het licht van dit visioen uit Jesaja
is het veelzeggend dat Jezus' eerste teken op een
feestmaaltijd, een bruiloft plaatsvond (Schriftlezing 15
januari). De beste wijn moet nog komen! Jezus laat gelijk
vanaf het begin zien dat Hij gekomen is om de vreugde
van het leven op aarde terug te brengen.

Hoewel er genoeg in ons leven kan zijn dat ons verdrietig
en hopeloos maakt. Toch is er hoop en vreugde nu we het
oude jaar uit en het nieuwe jaar ingaan. Er valt iets te
vieren, want we hebben een heerlijk vooruitzicht van dat
feestmaal dat zal worden aangericht en waar iedereen van
Gods goede gaven mag genieten!

Jezus laat gelijk vanaf het begin zien dat Hij
gekomen is om de vreugde van het leven op
aarde terug te brengen.




UIT DE PASTORIE

Vanuit de pastorie wensen we iedereen gezegende Kerstdagen en een hoopvol 2023
toe! Met woorden van Sytze de Vries: ‘Ga maar gerust, want lk zal met je mee gaan.
Hartelijke groet, ook van Karel, Bram en Joren,

ds. Henriétte Nieuwenhuis

Ga maar gerust, want lk zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht

Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan Ga maar gerust, want lk zal met je mee gaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de wind waardoor je adem haalt Ik ben de verte, die verlangend wenkt

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
Ga maar gerust, want lk zal met je mee gaan ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Ik ben de zon, waardoor het donker knielt

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
lk ben de hoop, dat zaad diep in je ziel

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen

lk ben de dag, die schemert in je droom

TER INSPIRATIE

De stilte van de kerststal

Greccio is een dorpje in de bergen, op zo'n 60 kilometer van Assisi. In de advent van
1223 verbleef de heilige Franciscus daar enige tijd in een klooster. Ver weg van de
bewoonde wereld, omgeven door bossen en bergen. De bevolking vroeg zich af
waarom God zo vaak onzichtbaar was, eigenlijk net als nu, 800 jaar later. Franciscus

had daar een antwoord op dat tot op de dag van vandaag voor de hele wereld &n WM&&‘/ M
zichtbaar is: de kerststal. Hij vroeg de dorpsbewoners een os en een ezel te regelen, z v

met stro en een kribbe. En hij riep de mensen ook op om met fakkels te komen. Daar ﬁ 2
stonden ze dan, midden in de kerstnacht, de eenvoudige mensen van een vergeten Beﬂ menden ”‘%&9/
dorp, hoog in de bergen, met fakkels in het donker. Franciscus hield van een geloof

dat zo concreet mogelijk was, om het wonder van God die ons leven komt delen in

het kindje Jezus echt te ervaren. Daarom vroeg hij mensen ook om even niet meer te
klagen, maar gewoon mee te doen met het verhaal en opnieuw de geboorte van

Christus te ervaren, samen met Jozef en Maria. Zo kwam het licht daar acht eeuwen Leo Fijen is bekend van zijn boeken en
geleden in het donker. En iedereen werd er stil van. Want in die stilte zagen ze dateen televisieprogramma's over kerk en
kwetsbaar kind een gemeenschap van mensen nodig heeft. En in die stilte mochten klooster. In de

ze meemaken dat het licht het kan winnen van het donker; dat midden in de :;Ersgekr:}'r::‘:;

schepping mensen geheeld worden in hun verdriet, hun zorgen en hun armoede. Het hoopvolle

mooiste van die stilte was de vrede in hun hart: daar werd Jezus geboren. Mooier kan tekenen tegen,

het geloof niet zijn, dieper kan de stilte van de eerste kerststal niet zijn. Daarom heeft waar hij in deze

column graag

deze stilte de wereld veroverd, tot op de dag van vandaag. En onze wereld heeft die &
over schrijft.

stilte van de eerste levende kerststal meer dan ooit nodig. Luister opnieuw naar het
kerstverhaal, wees stil in de kerstnacht en ervaar dat Christus ook in 2022 in ieders
hart geboren kan worden, net als 800 jaar geleden in Greccio.
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Het puntje van mijn tong

Herken je dat ook? Dat je soms iets zou willen zeggen,
maar het niet doet. Omdat je niet durft, of de goede
woorden niet hebt of omdat je denkt dat jouw mening
er niet toe doet of gewaardeerd wordt. Je wilt wel het
puntje van je tong afbijten.

Zelf ben ik in de loop van de tijd veranderd in dit opzicht.
Er was een tijd, dat ik eerst iets riep, en dan pas nadacht.
Nu is dat meestal andersom, nu denk ik over het
algemeen na voor ik iets zeg. Dat is meestal verstandiger.
Maar niet altijd. Want soms raak je in een situatie verzeild
waarin je je mond houdt, terwijl je eigenlijk uit zou willen
schreeuwen wat je écht denkt of voelt.

Ik verkeer zo af en toe tussen mensen die een stevige
opinie hebben. Dat is niet erg, dat heb ik ook vaak. En
wanneer je kijkt naar de sociale media dan zie je dat het
daar bol staat van opvattingen. Feiten worden makkelijk
ingeruild voor meningen. Een ontwikkeling waar ik niet
blij mee ben. Zeker wanneer het gaat over onderwerpen
gaat die me na aan het hart liggen.

Bij mij is dat het geloof, het christelijk geloof. Mensen die
mij wat beter kennen weten dat ik wel eens zeg dat mijn
geloof nog kleiner is dan een mosterdzaadje. En soms
twijfel ik ook daaraan. Over het algemeen kan ik daar
goed mee leven. Maar soms, heel soms is dat lastig en bijt
ik op het puntje van mijn tong.

Onlangs maakte ik dat mee in een gezelschap waarin werd
gesproken over het geloof. Een paar mensen kwamen
naar voren met duidelijke opvattingen over bijvoorbeeld
leven na dit leven, over een christelijke levenswandel,
stille tijd en ga zo maar door.

Nu kom ik uit een familie van geharnaste gelovigen en de
kennis over het geloof is mij met de paplepel ingegoten.
Ik heb daardoor een grote Bijbelkennis. Het is geen kunst

voor me om uit die Bijbel passages op te diepen die
ingaan tegen deze opvattingen.

Maar ik wil helemaal geen discussie, ik wil zo graag een
gesprek! Een gesprek waarin we ruimte laten voor elkaar.
Waar het veilig voelt om je te uiten, ook al is dat nog zo
tegenstrijdig ten opzichte van de heersende opvattingen.

Daarom zal ik in de toekomst misschien wat minder vaak
op het puntje van mijn tong bijten. Wat vaker onder
woorden brengen hoe ik over dingen denk, wat ik geloof.
En - ik kan het niet laten hoor - in de Bijbel vind ik iets
terug wat ik daarbij goed voor ogen kan houden.

Onder het kopje "denk na voor je iets zegt” staat in
Jakobus 3:2 (BGT):

En verkeerde dingen doen we allemaal. Alleen als je nooit iets
verkeerds zegt, ben je volmaakt. Want als je de baas bent
over je tong, waarmee je spreekt, dan ben je de baas over je
hele lichaam.

Mij geeft deze tekst het vertrouwen dat ik best af en toe
kan zeggen hoe ik iets zie, ook al wijkt dat af van de
heersende opvatting.

Rien de Zeeuw

t***********i

l***********t
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AAN TAFEL BlJ...

Jos en Ineke Thomassen

Nadat wij vorige maand een heerlijke ovenschotel hebben genuttigd bij Christa en Virgine, was het nu aan ons de eer
een heerlijke maaltijd op tafel te zetten voor de door ons uitgenodigde gasten: Peter en Annemieke van der Weerd.
Wij komen Peter en Annemieke regelmatig tegen ‘in de wandelgangen’ van de kerk. En uiteraard maken we dan een
praatje. Maar aan tafel krijg je toch een beter beeld van elkaar. Hoe kijken zij tegen dingen aan en wat heeft hen
bewogen in deze regio te gaan wonen? Uiteraard komt het onderwerp ook op kinderen, kleinkinderen, vakanties en
muziek met daarbij de overeenkomsten of juist de tegenstellingen. Het is een wederzijds hartelijk en ongedwongen
gesprek. Uitgepraat zijn we nog lang niet maar we sluiten af met een kop koffie of thee én het onderwerp: socratische
gespreksvoering. Wel eens van gehoord? Waar het op neer komt is dat je écht luistert naar elkaar door je oordeel uit te
stellen. Zoek maar eens op.

Wij hebben voor Annemieke en Peter een maaltijd bereid van: pittige rode kool, een omelet van champignons en
blauwe schimmelkaas, met gebakken aardappeltjes. Als toetje heerlijk roomijs van de Lidl met een mini-stroopwafeltje
en diepvriesfruit eveneens van de Lidl.

Pittige rode kool (met omelet)
Ingrediénten voor 4 personen:
een kleine rode kool

3 stengels lente-ui

5 tenen knoflook

5 cm gember

1 tl chilipoeder (let op: géén el, dat is teveel)
3 el azijn

3 el oestersaus

2 el honing

+ 125 ml droge witte wijn

Bereiding:
5nijd de kool in vieren en haal de witte, harde kern uit de
kool. Schaaf de kwarten rode kool dan in zo dun

mogelijke reepjes. Bijvoorbeeld met een Japanse
mandoline.

Snijd vervolgens de lente-ui heel fijn en snipper de
knoflook en de gember. Je kunt natuurlijk ook alles in
een keukenmachine doen. Maak een pasta van deze
ingrediénten en voeg de chilipoeder, azijn, oestersaus,
honing en wijn toe.

Doe de pasta door de reepjes kool en vermeng dit goed
met elkaar. Zet dit een uurtje of langer weg zodat de
smaken lekker intrekken.

Zet een grote koekenpan op het vuur en doe hier een
scheut zonnebloemolie in. Voeg de kool toe en roer die
even goed door de olie. Bak de reepjes nu zo'n 20-30

minuten op zacht vuur en je hebt een heerlijke pittige Lp.v. vlees hebben wij een omelet gemaakt met &i,
rode koaol. Lekker bij een stukje vlees, bv. varkenshaas, en blauwe (créme) kaas en champignons.
gebakken aardappeltjes.

€et smaeliji




Er werd ons gevraagd om ons voor te stellen in het kerkblad. Ik
(Ingrid) zal de spits af bijten en daarna zal Richard zijn zegje
doen.

Ik ben Ingrid Karssens en ben geboren in Velp. Ik heb tot mijn
tiende in Zevenaar en Duiven gewoond alvorens wij naar
Brabant zijn verhuisd. Daar heb ik gewoond in een nog kleiner
dorpje dan Zeddam, geheten De Moer (vlakbij de Efteling). Ik
ben 30 jaar met heel veel plezier juf geweest, onder andere in
dat kleine dorp. Heerlijk was dat. Ik ben op mijn 30e getrouwd
met mijn grote liefde Ferdinand, met wie ik twee prachtige
zonen heb gekregen. Helaas is mijn lief en vader van mijn
jongens op een traumatische wijze overleden toen de
kinderen 10 en 13 waren. Van die tijd heb ik geleerd dat er
leven is na de dood. Daar en hier op aarde. God is in die
moeilijke tijd dicht bij ons gebleven. We zijn met zijn drieén
nog 10 jaar op de grote boerderij gebleven, waar mijn man zo
van hield.

Ook Richard, die ik zes jaar na het overlijden van mijn man
ontmoette, en waar we allen super blij mee waren, heeft even
op de boerderij gewoond. Maar die jas paste niet meer. Mijn
werk lukte niet meer, Richards werk in Brabant beviel hem ook
niet en zo zijn we samen gegaan voor een prachtige nieuwe
start in de Achterhoek. Vol overtuiging hebben we die stap
gezet en de zegen heeft er op gerust. We hebben een fijne
plek, een heerlijk huis, een plaats voor al onze dieren en we
kunnen heerlijk genieten van onze gezamenlijke hobby,
motorrijden. Wat is het hier gaaf toeren. De kinderen vliegen
regelmatig uit Brabant over en genieten mee.

Al dat geluk is bezegeld met ons ja-woord, dat we 24 mei dit
jaarin de Protestantse Kerk in 's-Heerenberg aan elkaar
gegeven hebben, onder de bezielende leiding van Henriétte.
Ik ben ondertussen bij koor Weerklank gegaan. Wie weet kom
ik ons eigen kerkkoor nog een keer verkennen. lk maak de
bossen onveilig met mijn pony’s die in Kilder een mooi
stalletje hebben en wandel en geniet met de hond van de
prachtige wandelpaden achter Zeddam.

Gelukkig zijn we in een fijne gemeente met een hele lieve

dominee terecht gekomen. In de kerk zult u mij niet zo vaak
zien. In mijn hoofd is het snel veel te vol, zeker als er veel
mensen zijn. Daarom doe ik mee aan ‘pelgrimeren’ Helemaal
iets voor mij. En ik help met de voorbereidingen voor de
kinderdienst en voor de knutselmiddag met de Oekraiense
kinderen/jeugd.

Thuis mediteer ik veel met de app Be still. Een echte aanrader
vind ik, waar het spirituelere aspect van geloven wat meer
ruimte krijgt.

Ik ben blij hier met mijn lief Richard in Zeddam neergestreken
te zijn. Een fijne warme plek met veel lieve mensen. Hier gaan
we oud en lelijk worden grappen we wel eens!

En nu neemt Richard het pennetje over...

Nou daar kan ik, Richard de Jong, nog wel het een en ander op
aanvullen.

Ik ben geboren en getogen in Eefde, ook een klein dorp, viakbij
Zutphen. Van jongs af aan waren wij veel buiten en ook graag
bij opa en oma in Gorssel, die daar destijds een eigen kwekerij
hadden. Ik heb echt een heerlijke jeugd gehad.

Na mijn opleidingen heb ik een tijd in Zutphen en Warnsveld
gewoond. Toen ik Ingrid leerde kennen ben ik naar Brabant
verhuisd. Ingrid woonde op een fantastische plek en ik heb me
daar heerlijk kunnen uitleven in de tuin. We hadden toen ruim
1 ha bij te houden met een 1 km heg. Dus daar was ik buiten
mijn werk om grotendeels buiten te vinden. Toch werd het
werk aan boerderij, tuin en weides, ondanks dat het leuk is,
best wel veel.

Na 4 mooie jaren in Brabant hebben we, zoals Ingrid al aangaf,
de wens uitgesproken om terug te gaan naar de Achterhoek.
Zelf kende ik Zeddam van vroeger. Toen gingen we met mijn
ouders in Stokkum kamperen en veel wandelen in deze
omgeving. Zeddam is echt een uniek stukje Nederland.

Ik zeg zelf altijd dat ik heel veel hobby's heb, alleen te weinig
tijd om ze allemaal bij te houden. En mijn werk bij de
gemeente Lochem is er ook nog.

Waar ik tijd voor maak is het hardlopen hier in de omgeving en
het toeren met de motor met Ingrid achterop. Waar kun je dat
beter doen dan in de Achterhoek. Wat mooi is dat
coulisselandschap.

Zelf zul je mij ook niet veel in de kerk tegenkomen. Als ik
buiten loop in de buitenlucht met of zonder hond, vrouw, dan
ben ik vaak dichter bij God. Maar gelukkig is deze gemeente
meer dan alleen maar kerkdiensten zoals Ingrid al zei.

Wat ik een heel goed initiatief vind is ‘Zeddam schoon!
Rommel verzamelen tijdens het wandelen. Ik heb hier de
laatste keer met veel plezier aan meegedaan en mede door
het goede weer en de aardige mensen heerlijk van genoten.
En samen doen we iets goeds voor ons milieu.

Wij hopen dat we jullie allen in de toekomst beter zullen leren
kennen, waarschijnlijk bij een van de vele activiteiten van deze
gezellige gemeente.

Warme groet, Ingrid en Richard



RONDOM DE DIENSTEN

Advent Kerst en Oudjaar

In de adventstijd lezen we over ‘voormoeders’ van Aan het eind van het geslachtsregister in Mattels, noemt de
Jezus. De evangelist Matteis begint zijn evangelist ook nog Maria als vrouw van Jozef. Zij staat centraal
levensverhaal van Jezus met een overzicht van in de Kerstmorgendienst. We lezen het eerste hoofdstuk van
Jezus' afstamming. Het overzicht begint bij Matteds uit. Deze dienst is door een kleine kerstcommissie
Abraham en vertelt over drie keer veertien voorbereid.

generaties. Er komen namen voorbij als Jakob, In de dienst op Kerstavond lezen we het Kerstverhaal volgens
koning David en Salome. Tussen al die namen Lucas en Jesaja 9 over het volk dat in duisternis ronddoolt en
worden ook vier vrouwen genoemd. Deze een schitterend licht ziet. In deze dienst is het de bedoeling
vrouwen staan centraal dit jaar in de dat het licht letterlijk steeds groter en schitterender wordt.
kerkdiensten en in de kinderkerk. Op 27 In beide diensten zingen we vooral veel bekende kerstliederen
november maakten we al een begin met Batseba. met orgelbegeleiding. Ook werkt de cantorij o.l.v. Jos

De andere drie zondagen zijn dat Ruth, Rachab Thomassen weer mee. Op Kerstmorgen ook mede begeleid

en Tamar. door trompettist en gemeentelid Leon Smits. Hier gaat het

Op derde Advent vieren we samen het natuurlijk niet om, maar na twee coronajaren hoop ik dat de
Avondmaal, een maaltijd van verwachting en kerkgebouwen voor beide kerstdiensten te klein zullen zijn!
verlangen. Het jaar 2022 sluiten we af met een eenvoudige

Oudejaarsdienst.

Januari

Oud en Nieuw valt dit jaar middenin een weekend, dus de eerste dag 2023 is ook de eerste dag van de week. Mooi om
samen in de kerk het nieuwe jaar te beginnen.

Halverwege de maand zal ik in Silvolde voorgaan en Gerjanne komt bij ons. Dit in het kader van ‘kanselruil Klavertje 4.
De laatste zondag van de maand vindt de herbevestiging plaats van Geertje en Anneke, beiden
ouderling-kerkrentmeester. We zijn hier heel blij en dankbaar voor! Elders in deze Kerkepraat leest u hier meer over.
Ook de cantorij zingt mee in deze dienst.
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Collectedoel diaconie december:

Kledingbank en Voedselbank

Mensen die kleding over hebben, kunnen deze inleveren
bij de kledingbank. Hier wordt de kleding op behoefte,
maat, seizoen en kledingvoorschriften gesorteerd en in
de ‘winkel’ gehangen. Zo kunnen mensen in financiéle
nood op een prettige, ongedwongen manier - en op een
discrete plek - kosteloos kleding uitzoeken (en ter plaatse
passen in de paskamer).

Dit kan overigens alleen op doorverwijzing.

In december staan de kledingbank en de voedselbank op
ons collecterooster.

Voor de Kledingbank zijn wij al eerder een actie gestart
om ons lege kledingrek te vullen met warme
winterkleding. Inmiddels hebben wij al kleding
antvangen en naar de kledingbank gebracht.

Stichting Voedselbank Montferland e.o. helpt mensen die
niet genoeg geld hebben om iedere dag een volledige
maaltijd op tafel te zetten. Zij zamelen levensmiddelen in
en stellen deze gratis ter beschikking aan huishoudens
die, tijdelijk, onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen
voorzien. Zij helpen mensen in noodsituaties middels het
voorkomen van verspilling. De voedselbank werkt
uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers en met gratis
door bedrijven en particulieren beschikbaar gesteld
voedsel.

Nu we in een energiecrisis zitten is het nodig dat wij extra
aandacht geven aan zowel de kleding- als voedselbank!

Collectedoel diaconie januari:

Kindsoldaten van Amnesty International

Een kindsoldaat is iemand die jonger is dan achttien jaar
en deel uitmaakt van een leger.

Legers van de regering van een land, maar ook
gewapende troepen die tegen een regeringsleger
vechten tijdens een burgeroorlog (en vaak ‘rebellen’
worden genoemd).

Kindsoldaten vechten als soldaat, maar kunnen ook
werken als bijvoorbeeld kok, drager of boodschapper.
Meisjes die geworven worden om seks te hebben of te
trouwen met soldaten worden ook beschouwd als
kindsoldaten. Het gaat dus niet alleen om kinderen die
gewapend zijn.

De meeste kindsoldaten zijn er in Afrika, zoals in Sudan,
Congo en Tsjaad. Maar er zijn ook kindsoldaten in Azié
(bijvoorbeeld Myanmar en Afghanistan), het
Midden-Oosten, Zuid-Amerika (vooral Colombia) en zelfs
Europa (Tsjetsjenié).

Waarom worden kinderen kindsecldaat?

Er zijn kinderen die zich vrijwillig aanmelden. Sommigen
vinden het stoer. Maar meestal zijn er andere redenen,
zoals armoede. Ouders geven hun kinderen met het leger
mee omdat ze daar in ieder geval te eten hebben.
Kinderen gaan ook het leger in omdat ze op zoek zijn
naar werk. Soldaat zijn is voor hen gewoon een baan, net
als schoenenpoetser of straatverkoper. Vaak worden
kinderen gedwongen of ontvoerd.

Er zijn dus veel oorzaken en grote gevolgen voor kinderen
die soldaat zijn geweest.

Amnesty International zet zich in voor ex-kindsoldaten.

Autodienst

4 december

11 december
18 december
24 december
25 december
31 december

1 januari
8 januari
15 januari
22 januari
29 januari

Joke Radstake
Maarten Blom

Eef Duthler

Gerrit Bloemendal
Peter v.d. Weerd
Joke Radstake

Jannie Harmsen
Peter v.d. Weerd
Joke Radstake
Maarten Blom
Eef Duthler

0314-662005
0314-344314 /06-12614558
0314-651301
0314-662236
06-46843211
0314-662005

05430-522978

06-46843211

0314-662005

0314-344314 /06-12614558
0314-651301

Vragen? Neem dan contact op met Eef Duthler, 0314-651301.
Bij gebruik van de autodienst, de dienstdoende ‘chauffeur’ graag bellen op
vrijdag na 19.00 uur.

Bijbelleesrooster

Voor het Bijbelleesrooster
verwijzen we naar de website
van het Bijbelgenootschap:
www.bijbelgenootschap.nl/
bijbelleesrooster-2022/




GEMEENTEBERICHTEN

OMZIEN NAAR ELKAAR

Foutje! In het november-nummer staat het verkeerde adres van mevr. Pizeman. Haar adres is: Achter de Kom 50,

's-Heerenberg. Excuses daarvoor!

Nieuw ingekomen

dhr. K.Z. Katendi, Bergherveld 38, 7041 XT 's-Heerenberg
Welkom in onze gemeente. We hopen dat u zich hier thuis mag voelen.

Huwelijksjubileum

03-12-2022 dhr. en mevr. Wesselink-Hertgers, Kilderseweg 5f, 7038 BW Zeddam
08-12-2022 dhr. en mevr. Klein Obbink-Veerbeek, Uiverstraat 15, 7045 BD Azewijn
09-12-2021 dhr. en mevr. Van Dijk-Marree, Emmerikseweg 105, 7041 AV ‘'s-Heerenberg
Wij wensen u een fijne dag. Het is en blijft bijzonder om zo lang samen te mogen zijn.

Jarigen 80+

09-12-2022 mevr. H.M. den Quden-van Wolfswinkel, Padevoortseallee 324, 7038 AM Zeddam

18-12-2022 dhr. G.C. Onstenk, Wijnbergseweg 6, 7047 CZ Braamt
31-12-2022 dhr. J.B. Agelink, Ettemastraat 4, 7038 CP Zeddam
03-01-2023 dhr. A. Hidding, Groeneweg 9, 7038 ED Zeddam

05-01-2023 mevr. M.A. van Rooij-Wardenier, Oude Doetinchemseweg 108, 7041 DE 's-Heerenberg 80 jaar

07-01-2023 dhr. M. Boslooper, Emmerikseweg 111, 7041 AV 's-Heerenberg

09-01-2023 dhr. G.W. Radstake, Oude Doetinchemseweg 126, 7041 DE 's-Heerenberg

12-01-2023 dhr. P. Verstraete, Burg. Rietveldstraat 8, 7041 XC s-Heerenberg

13-01-2023 dhr. G.H. Ingelaat, Professor Wobelstraat 23, 7041 XG 's-Heerenberg

15-01-2023 dhr. A.F. den Quden, Padevoortseallee 32A, 7038 AM Zeddam
23-01-2023 dhr. G.J. van den Toorn, Sint Jansgildestraat 73, 7037 AW Beek

24-01-2023 mevr. M. van der Craats-van Loo, Benedendorpsstraat 35, 7038 EN Zeddam
26-01-2023 mevr. J. Jansen-Pruiksma, Commandeur 14, 7041 LB 's-Heerenberg
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

40 jaar
55 jaar
62 jaar

85 jaar
85 jaar
83 jaar
85 jaar

80 jaar
83 jaar
89 jaar
80 jaar
88 jaar
86 jaar
100 jaar
86 jaar

redactieleden van Kerkepraat?

Als u niet wilt dat uw naam en/of een foto in Kerkepraat geplaatst wordt, wilt u dit dan doorgeven aan een van de

Bedankt!

Afgelopen week werden wij verrast met
een prachtige bos bloemen van de

kerk voor ons huwelijksjubileum.

Wij willen u daarvoor hartelijk
bedanken!

Dinien Gerhard Naves

Hartelijk dank voor die prachtige bos
bloemen die ik bij de deur zag staan.
Hannie Jansen

Wat was ik blij verrast door het mooie
boeket van de kerk, zeker in deze
moeilijke periode. Heel hartelijk dank
hiervoor!

Annemarie Brunink-Nijholt
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Bedankt voor de mooie bloemen
en kaart. Prachtig! Ik wens
eenieder een goede Kerst en een
gezond 2023!

Margriet van Boggelen

Bedankt voor de blos bloemen, die ik
gehad heb voor mijn verjaardag.
mevr. LET. Hunting-Kramers

Ik was blij verrast dat ik op zondag 6
november de kerkbloemen mocht
ontvangen.

Ik heb een heupoperatie ondergaan in
de Maartenskliniek. Het wachten is op
het aanslaan van het donor-bot.
Marijke Renting

Wat een verrassing op zaterdag

5 november. Een prachtige bos
bloemen werd er bezorgd voor ons
12,5-jarig huwelijksjubileum. Dank
jullie wel voor dit lieve gebaar, het
staat prachtig op ons dressoir!

Bas en Anneloes van Heel-Roseboom




Kerstbijeenkomst senioren

Op dinsdag 13 december wordt er om 14.30 uur (tot ongeveer 17.30 uur) een
kerstbijeenkomst voor de senioren gehouden in Zalencentrum De Gracht in
‘s-Heerenberg.

U kunt zich hiervoor opgeven bij:

Gre van Rooy - lamvanrooij@hotmail.com - 0314-662707

Rie Markvoort — Imarktvoort@kpnmail.nl - 06-20172323

Aanmelden graag voor 5 december.

E.e.a. kunt u ook teruglezen in de wekelijkse Nieuwsbrief en op de website.

Het is ook mogelijk gebruik te maken van onze Autodienst. Hiervoor graag uiterlijk
maandag 12 december contact opnemen met Eef Duthler, tel. 06-12361403.

Een hartelijke groet van de Seniorencommissie,
Crisje van Koot, Annemieke van de Weerd, Gré van Rooij en Rie Markvoort

KERSTFEEST VOOR KINDEREN DOOR KINDEREN:
EEN RUIMTESCHIP MET EEN KERSTGEHEIMI

Op zondag 18 december a.s. in de 5t. Oswalduskerk in Zeddam

Het ruimteschip Kwaadivarius vaart doelloos tussen de sterren. Al meer dan duizend jaar. Ooit zijn
ze de ruimte ingegaan, omdat ze kwaad waren op alle mensen, de vervuiling, oorlogen enz.
Kapitein Uzu en z'n bemanning zijn het leven op aarde helemaal vergeten. Ze voelen zich koud en
somber want ze kunnen nergens heen. Maar de bemanning heeft een geheim, ooit gekregen van
hun opa's en oma’s. Een geheim van de aarde. Een geheim dat te maken heeft met het Kerstfeest.
Niemand weet nog wat het was en hoe het verhaal ging.

Ze maken contact met de aarde, keren terug, landen op het plein van de Roncallischool en
ontmoeten warmte en gezelligheid bij een gezin in Zeddam.

Met tussendoor optredens van: drumband KNAP XS, Musicalschool Vaye, Kinderkoor SamSam en Dansschool Dancin.
Dit wordt een prachtig schouwspel, waarbij je je allereerst in de ruimte waant als je de kerk binnenkomt en gaandeweg

het verhaal meegenomen wordt naar warmte, liefde en licht van Kerstmis!

Nieuwgierig geworden? Alle kinderen, papa’s, mama’s, opa'’s en oma'’s zijn van harte welkom. Entree is gratis, maar een vrije
gift wordt gewaardeerd!

Let wel: De kerk wordt niet volledig verwarmd. Trek een warme jas aan en neem eventueel een fleecedekentje mee.

Na afloop praten we nog even gezellig na met warme chocolademelk en glihwein!

Locatie: St. Oswalduskerk Zeddam
18.30 tot 19.30 uur




Van de Cantorij

Zingen...

We doen het bijna allemaal. Onder de douche, met de
(klein-) kinderen, met carnaval brullen we vastberaden
mee, verjaardagen of voor de meer geoefenden klassieke
stukken.

ledereen heeft zo zijn/haar moment, dus wat houd je
tegen om mee te doen?

Tja...velen krijgen wel wat zweterige handjes, als ze
denken aan een koor. lk kan niet zingen, kan geen noten
lezen, of wat dan ook...

Maar laat je niet weerhouden; ik kan ook geen noten lezen,
ben niet altijd even stemvast en ze zijn nog blij met me

Jos weer eens aanhaalt, dat het toch echt niet zo moeilijk
is. (hahaha)

Er zijn van die liederen die je van binnen raken, soms is dat
een lekkere swinger of een klassiek stuk als Lacrymosa. In
zo'n klassiek stuk moet je je wel even vastbijten en thuis
wat extra oefenen.

Dat heeft ook iets waardevols, want zingen is ook de tekst
leren doorleven.

ook! Ik zou zeggen: Kom en zing mee!
We zijn blij met elkaar, zelfs als een stuk niet echt lukt en Martin de Kruijff
Week van Gebed 2023

Uitnodiging koffieochtend
Woensdag 14 december en woensdag 11 januari in 't
Olde Posthuus van 10.00 tot 12.00 uur.

Breng gerust iemand mee!
Graag tot ziens!

Marry en Martin Boslooper

Advent Stilte Workshop

In deze Adventtijd is er op maandagavond 12 december
om 19.30 uur in de kerk van Zeddam een speciale Stilte
Workshop. Thema: 'Uitzien naar Jezus komst. Na een
korte introductie en een lied gaan we de stilte in om Hem
te aanbidden.

Het duurt ongeveer een uur. Graag opgeven voor 5
december bij Ernst Haagsman (e@haagsman.com of
0314-785510)

In de week van 15 t/m 22 januari is de landelijke Week
van Gebed. Dit jaar is het
thema:

‘Doe goed, zoek recht!

De bedoeling is om verbinding
te brengen waar racisme voor
verdeeldheid zorgt. Voor meer
informatie zie de website:
www.weekvangebed.nl

Dit voorjaar zal de Wereldgebedsdag samengaan met de
Week voor Gebed.

Daarom zullen er in deze week nu twee momenten (15 en
18 januari) zijn van gebed waaraan iedereen kan
meedoen. Wel graag even van tevoren aanmelden.
zondag 15 januari om 17.00 uur in de kerk van Zeddam
{aanmelden bij Sijnie Heuvel-Ebbers: sijnieebbers@hotmail.com of
06-40606055)

woensdag 18 januari om 19.30 uur in de kerk van
Zeddam

{aanmelden bij Ernst Haagsman: e@haagsman.com of 0314-785510)

KLERK
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Aan tafel met... een spelletje!

Het is van alle tijden en voor alle leeftijden:
met z'n allen gezellig rond de tafel met een
spelletje!

Daarom organiseren wij een ouderwets
gezellige spelletjesmiddag op zaterdag 21
januari 2023 in het Imminkhuis. ledereen -
jong en oud! - is daar van harte welkom.
Het zou leuk zijn als kinderen de nieuwste
spelletjes komen uitleggen aan én spelen
met ouderen. Andersom zijn er misschien
spellen die de jeugd niet kent. Breng dus

Even noteren: zaterdag 21 januari om
15.00 uur spelletjesmiddag in het
Imminkhuis.

De innerlijke mens wordt ook niet vergeten.
We eindigen met lekkere frites en een snack.
Uiterlijk om 18.00 uur sluiten we de middag
af.

Vanwege de catering is aanmelden wel
handig.

Stuur mij voor 18 januari even

een mailtje: g.vreuls@gmail.com Of bel naar

0314-652307.
Graag tot dan!
Namens de werkgroep gemeenteactiviteiten,

allemaal een (favoriet) spelletje mee. Er is wel
een voorwaarde: het spel mag niet te lang
duren... dus géén monopoly! @

Gerry Vreuls

De wekelijke nieuwsbrief per post?
nieuwsbrief ontvangen laat dit dan weten aan mij. Kent u

- iemand uit deze doelgroep, laat het mij ook weten.

- .
Ik streef ernaar om u in de volgende Kerkepraat verder op

de hoogte te stellen.

In de corona-tijd zijn we begonnen met het wekelijks
versturen van een nieuwsbrief per email. Nu zijn er in onze
gemeente ook mensen, die graag deze nieuwsbrief willen
ontvangen maar geen e-mailadres hebben. Of niet
overweg kunnen met het internet.

Rien de Zeeuw
06-54388758; ouderling@protestantsbergh.nl

P.5. je mag me natuurlijk ook benaderen wanneer je je
hiervoor als vrijwilliger wilt inzetten!

De kerkenraad wil dat iedereen die dat wil ook in staat moet

zijn om informatie te ontvangen. Daarom willen we
onderzoeken of er belangstelling bestaat voor toezending
van de nieuwsbrief per post.

Aangezien dit iedere week extra tijd zal kosten voor onze
vrijwilligers én omdat dit natuurlijk ook geld kost, willen we
eerst inventariseren hoeveel belangstelling daar voor is.
Dus, heeft u geen internet of e-mail, en u wilt toch de

AW, protestantse

e

Kark in Lodclam

Faork In 's-Hearenbeng

DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF PER POST?
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Waar/hoe laat

Kerk 's-Heerenberg, 10-13 uur

Kerk Zeddam, 19.30-21.00 uur

Roulerend bij deelnemers thuis, 20.00 uur
Imminkhuis, 9.30 uur

Imminkhuis, 10.00 uur

Kerk Zeddam, 19.30 uur

De Gracht, 14.30 uur

QOlde Posthuus, 10.00 uur

Imminkhuis, 19.30 uur

Imminkhuis, 9.30 uur

Activiteiten

Wanneer Wat

DECEMBER

Elke donderdag Pauzeren op de berg des Heren (open kerk)

Elke donderdag Repetitie cantorij

Wo 7 dec Kring zonder naam (45- groep)

Do 8 dec Quilten

Za 10 dec Zwerfafvalbrigade

Ma 12 dec Stilteavond Klavertje 4

Di 13 dec Kerstmiddag senioren

Wo 14 dec Koffiedrinken

Wo 14 dec Bijbelgespreksgroep ‘Op verhaal komen'

JANUARI

Do5en 19 jan Quilten

Wo 11 jan Pelgrimeren

Wo 11 jan Kring zonder naam

Wo 11 jan Op verhaal komen

Wo 11 jan Koffiedrinken

Zo 15 jan Gebedsavond (vorm: viering)
Week van gebed

Wo 18 jan Gebedsavond (vorm: persoonlijke gebeden)
Week van gebed

Za 21 jan Spelletjesmiddag

Do 26 jan Samen Eten

Imminkhuis, 9.30 uur

Roulerend bij deelnemers thuis, 20.00 uur
Imminkhuis, 9.30 uur

Olde Posthuus, 10.00 uur

Kerk Zeddam, 17.00 uur

Kerk Zeddam, 19.30 uur

Imminkhuis, 15.00 uur
Imminkhuis, 17.30 uur

Helden waren het!

Zondag 6 november was het zover: de eerste bijeenkomst
van de Kinderclub, voor kinderen van 7 tot 12. Hetis de
bedoeling dat dit drie keer per jaar gaat gebeuren als
vervolg op de vieringen van ‘Kerk op Schoot! voor de
kleintjes in de gemeente. Dat moest dus een stoer thema
worden. Gekozen is om dit kerkelijk jaar het thema
‘HELDEN' vorm te gaan geven.

Vijf kinderen tussen de 7 en 10 jaar hebben de viering
bezocht. Drie dappere knullen en twee stoere meiden zijn
bezig geweest met onze eerste held, namelijk David, die
natuurlijk de reus Goliath te lijf ging. Na de inleiding over
wat nou helden zijn werd het verhaal over David en Goliath
pakkend verteld door Henriétte. Daarna volgde de
verwerking.

Soms serieus als het ging over wat de kinderen nu zelf voor
reuzen te bevechten hadden in hun leven. Soms vrolijk met
het lied "Wat is dat, dat is Goliath". Maar ook speciaal voor
de handige, slimme kinderen: het bouwen
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van een heuse katapult van een lepel, lollystokjes en hele
moeilijke elastiekjes en natuurlijk een mooie pingpongbal.
De pingpongballen met daarop de tekst ‘jij bent een held’
vlogen ons al snel om de oren.
Maar buiten werd het nog
spannender! Daar stond een
heuse reus van wel 25 dozen
en een hele enge kop. Stevig
tegen de muur aangebouwd,
want de wind had de reus al
meerdere malen
omvergeworpen. En
aangezien we niet vals
spelen.... Met echte slingers
mochten ze proberen de reus
te bevechten die van te voren

nog was volgeplakt met alle
grote en kleine problemen van de kinderen, die moed
vroegen om aan te pakken en te overwinnen.

R



Die arme, arme reus heeft het geweten, net als de muuren Al met al een keileuke, intieme en mooie viering. Een van de
de luiken (gelukkig!) van het huis waar de reus tegenaan jongens vond dat we dit maar elke week moesten gaan
stond te leunen. doen. Zooo leuk! Dat compliment hebben we maar even in
We eindigden met een mooi persoonlijk gebed in een kring  onze broekzak gestoken. En nu vol verwachting op naar de

in de kerk.

volgende keer.

Van al dat reuzen bevechten krijg je een reuzetrek, maar Namens de Kinderclub, Ingrid Karssens
daar was in voorzien. De broodjes knak waren niet aan te

slepen.
Er werd gegeten alsof er een heel leger gevoerd moest
worden! s :

Om te knutselen

Lichtgevende kerstengel
De kersttijd zit vol engelen: Gabriél als aankondiger van Maria's zwangerschap; de engel die Jozef in zijn droom
geruststelt en aanspoort; engelenkoren als herauten van Jezus’ geboorte aan de herders;
een engel die de slapende wijzen waarschuwt niet meer langs Herodes te gaan.

Maak voor Kerstmis deze lichtgevende engel om op tafel te zetten - en misschien je
liefste wensen bij neer te leggen!

Nodig:

+ een leeg, schoon melkpak; eventueel goudkarton

+ vier stukken crépepapier van ongeveer 35 cm breed en 24 cm hoog (rimpels verticaal)
+ stevig papier en kleurpotloden voor hoofd en handen

+ schaar en lijm, waxinelicht in glas

Doen:

1. Knip rechthoeken uit de vier zijden van het melkpak. Laat het raamwerk heel (fig. 1).
Knip de bovenkant af (fig. 2).

2. Knip: 6 reepjes van ca. 2x7 cm uit de resten karton (fig. 3) of uit goudkarton. Knip hoofd en handen uit stevig
papier, kleur ze (fig. 4).

3. Mouw 2x: doe lijm op de achterkant van kartonreep A en langs de bovenrand van een stuk crépepapier.
Rimpel-en-plak het crépepapier viot (met vingers van beide handen) op de kartonreep. Rimpel-plak de
onderrand op reep B (fig. 5). Bolling naar goede kant en op het lijf plakken (fig. 6).

4, Jurk 2x: rimpel-plak crépepapier alleen op reep A en plak op het lijf (fig. 7)

5. Afwerking: Doe lijm op de polsen en plak ze (vrij hoog) op de mouw (tip: van binnenuit vastknijpen). Knip de
jurk onderaan bij. Plak de flappen eventueel ietsje vast. Plak het hoofd aan de binnenrand voor (fig. 8).

6. Laat een helder glas/potje met waxinelicht (of batterijlichtje) in de opening zakken.

Tip: Ock een mooi kerstgeschenk als je op bezoek gaat!




KERKENRAAD

Samenvatting kerkenraadsvergadering 8 november 2022
Helma Krachten, scriba

o] Het beleidsplan is doorgenomen. Deze zal op 30 november op de gemeenteavond het onderwerp zijn.

o] Vrijwilligers zijn steeds moeilijker te vinden. Dit geldt ook voor onze kerkelijke gemeente. We kunnen niet zonder
vrijwilligers om al onze activiteiten te laten draaien. En zullen ons best doen om meer mensen te enthousiasmeren

en te benaderen om als vrijwilliger aan de gang te gaan.

o} Onze gemeente is benaderd om steun te betuigen voor behoud van de historische kern in 's-Heerenberg. We

hebben de steunbetuiging getekend.

o} De begroting van de kerkrentmeesters is na een aanpassing akkoord. Hij zal een week ter inzage komen te liggen.
0 Het kerkgebouw in 's-Heerenberg zal in de maanden november en januari geen dagelijkse openstelling hebben.
Dit in verband met de stookkosten. In de maand december is de kerk wel dagelijks open.

o} Zondag 6 november was de eerste Kinderclub. Deze ging over helden uit de bijbel en was een fijne samenkomst.

De kinderclub zal in eerste instantie 3 maal per jaar gehouden worden.

o} Coronamaatregelen: Tijdens de gewone diensten zal er meer afstand tussen de zitplaatsen mogelijk zijn op de
achterste banken van de kerk. Bij bijzondere diensten zal dit helaas niet mogelijk zijn.

0 Het woensdagavondgebed van Klavertje 4 vindt vanaf 2023 alleen nog plaats in de 40 dagentijd en de adventstijd.

Dit vanwege grote terugloop.

o} De week van gebed is van 15 tot 22 januari 2023. De Wereldgebedsdag, die altijd in maart was, is nu

samengevoegd met de week van gebed.

Vacatures Kerkenraad

Het is met grote dankbaarheid dat de kerkenraad u ervan in
kennis mag stellen dat 2 ouderlingen zich herkiesbaar stellen
voor een nieuwe ambtsperiode. De kerkenraad draagt hen
beide voor aan de gemeente:

Ouderling-Kerkrentmeester mevr. Anneke Borkus-Bol uit Stokkum
Ouderling-Kerkrentmeester mevr. Geertje Bosman-Visscher uit
Vethuizen

Eventuele bezwaren kunnen ingebracht worden door
stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk 5
dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij
de kerkenraad te worden ingediend.

Indien er geen bezwaren zijn ingebracht vindt de
herbevestiging plaats op zondag 29 januari 2023 in de kerk van
's-Heerenberg.

De vacature voor Ouderling-Voorzitter staat nog altijd open.
Bent u geinteresseerd dan kunt u contact opnemen met dhr.
Haagsman.

Kerkdiensten tijdens Kerst

Zoals wellicht bekend is eerder dit jaar besloten om de plaats
van de Kerstdiensten te beperken tot een kerk en jaarlijks te
laten rouleren. Dit betekent dat de dienst op Kerstavond 24
december 2022 alsmede de dienst op Kerstochtend 25
december 2022 gehouden worden in de kerk van Zeddam.
Volgend jaar, 2023, zullen de Kerstdiensten in de kerk van
's-Heerenberg plaatsvinden.

Aan tafel: Tafelgesprek ‘Heilig Avondmaal’

In de vorige Kerkepraat is er al veel geschreven
over het tafelgesprek van 16 oktober. Ik wil niet
herhalen wat daar allemaal is gezegd. Om het in
tafeltermen samen te vatten: dat smaakt naar
meer!

En dat komt goed uit, want de
gemeenteactiviteiten-commissie heeft in het
voorjaar nog een tafelgesprek gepland in
aansluiting op de kerkdienst. Dan staat er een
ander thema centraal. Houd de verschillende
nieuwskanalen goed in de gaten.

In de kerkenraadsvergadering van november
hebben we ook stilgestaan bij wat de deelnemers
inhoudelijk deelden over en beleefden bij het
Heilig Avondmaal. En daar kwam €én duidelijke
rode draad naar voren: de vorm die het meeste
aanspreekt is de tafel, maar ook de kring werd
veelvuldig genoemd. Het lopend Avondmaal
wordt ook gewaardeerd, maar de verbondenheid
die als belangrijk wordt ervaren komt minder uit
de verfin deze vorm vonden veel deelnemers.
Daarom zal de kerkenraad, in het bijzonder de
diakenen, daar de komende tijd mee verdergaan
door de verschillende vormen van Avondmaal en
de praktische mogelijkheden in onze
kerkgebouwen te bekijken. We zullen u zo goed
mogelijk hiervan op de hoogte houden via
Kerkepraat.

Namens de kerkenraad, ds. Henriétte Nieuwenhuis
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Energietoeslag niet nodig?

Heeft u de energietoeslag niet nodig en vindt u dat een
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Roemenié.

Nieuws van de kerkrentmeesters
Aniieke Barkus, kerkrentmeesier

Opbrengst collectes oktober

Dia onie € 366,54

Eredienst € 225,15

Kerkelijke gebouwen € 235,74

Deze opbrengsten zijn inclusief gi‘ten per bank en via
de GIVT-app.

Ontvangen tijdens een pastoraal bezoek: een gift van
€ 10,00 t.b.v. de eredienst en de kerkelijke gebouwen.
Hartelijk dank hiervoor.

Kerkbalans 2022 'Geef voor de kerk van morgen’
Stand van zaken half november:

Toegezegd £44.417,48

Ontvangen £ 39.289,80

Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen. Fijn
dat er nog steeds nieuwe toezeggingen binnenkomen.

Kerkbalans 2023 (14-28 januari)

De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Mogen
wij ook volgend jaar weer op uw bijdrage rekenen?

En: Wie o wie wil ons helpen met het rondbrengen en
ophalen van de Kerkbalans 2023 in Beek/Loerbeek en
een deel van Lengel,’s-Heerenberg Oost? Door ver-
huizing van onze trouwe lopers van de afgelopen jaren
zijn wij op zoek naar mensen die hun taak willen over-
nemen. >preek gerust één van de kerkrentmeesters
aan. Uw kerk is u dankbaar.

Blijf in contact met uw kerk!

Een verhuizing, huwelijk, geboorte of het overlijden van
een gemeentelid zijn voorbeelden van veranderingen in
de registratie van onze kerkleden. Om die registratie
actueel te houden een vriendelijk verzoek al deze
veranderingen door te geven aan de ledenadministrateur.
“er post: Postbus 87, 7040 AB 's-Heerenberg of:
ledenadministratie@protestantsbergh.nl
Alvast hartelijk dank.

Woensdagavondgebeden Klavertje 4

Twee jaar geleden, toen we werden overvallen door
corona en alles ‘op slot ging, verzorgden de predikanten
van Klavertje 4 elke woensdagavond een online
avondgebed.

En daarmee zijn we doorgegaan tot nu toe. We vonden het
belangrijk dat er ook midden in de week en midden in de
drukte van alledag een moment van bezinning en
verstilling zou zijn. Een gemeente die niet alleen maar
vergadert en drukdoende is, maar ook tijd neemt voor
gebed en stilte.

Helaas moeten we constateren dat de belangstelling voor
het wekelijks avondgebed miniem is. Terwijl er toch iedere
week weer een liturgie wordt voorbereid, een organist en

koster aanwezig zijn en de kerk wordt verwarmd.

Met pijn in het hart hebben we daarom moeten besluiten
om het woensdagavondgebed per direct te stoppen.
Daartegenover staat dat we wel in de zogenaamde 'sterke
liturgische tijden’ een avondgebed houden. Zo zal erin de
komende Adventstijd op woensdagavond een avond-
gebed zijn en tevens in de komende Veertigdagentijd.
Het woensdagavondgebed in de
Adventstijd begint ‘gewoon’ om 19.30 uur.

Woensdag 30 nov Gendringen ‘ }
Woensdag 7 dec Zeddam

Woensdag 14 dec Silvolde '
Woensdag 21 dec Terborg
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OVERIGE BERICHTEN

VOEDSELBANKEN.NL
\ Montferland

Dank aan hen van wie ik de Geen kerkportaleninzameling
geactiveerde Nationale Postcode Er is dit jaar geen kerkportalen-
Loterij cadeaukaart van € 12,50 inzameling!

mocht ontvangen. Totaal maar liefst  DE punten blijven welkom!
30 stuks die bij AH in Didam door de
coordinator en penningmeester zijn ~ Kerstpakketten

verzilverd voor houdbare Mocht u uw ontvangen kerstpakket
levensmiddelen. af willen staan voor de voedselbank
De afgelopen periode mocht ik in dan mag u die bij mij thuis brengen
ontvangst nemen: een pak koekjes,  of op vrijdagmiddag rond 13.00 uur
pakje koffiemelk, 50 chocolade afgeven bij de uitgifte van de
muntjes voor de kinderen met voedselbank (EHBO-gebouw,
Sinterklaas, 5 pakken dames Zeddamseweg, 's-Heerenberg).

incontinentiemateriaal en 1 doos
inlegkruisjes, potje amandelpasta,5 Dank voor uw bijdrage in 2022 en

potten AH-groenten en een groot hopelijk mag de Voedselbank
aantal eierdoosjes. Montferland ook volgend jaar weer
Ook werden er bij de uitgifte weer op u rekenen.
walnoten gebracht, afkomstig van Goede feestdagen en een prettige
een Zeddamse notenboom. jaarwisseling gewenst!

Joke Radstake,

Oude Doetinchemseweg 126,
's-Heerenberg; tel. 0314-662005

KERKDIENSTEN

Alle kerkdiensten in december beginnen om 10.00 uur (behalve de avonddiensten) en vinden plaats in Zeddam.

Zondag 4 december ds. Henriétte Nieuwenhuis 2e Advent
Zondag 11 december ds. Henriétte Nieuwenhuis 3e Advent - Heilig Avondmaal
Zondag 18 december ds. Henriétte Nieuwenhuis 4e Advent

Kinderkerstfeest, Oswalduskerk 18.00 uur
Zaterdag 24 december ds. Henriétte Nieuwenhuis Kerstavond 22.00 uur
Zondag 25 december ds. Henriétte Nieuwenhuis Kerstmorgen
Zaterdag 31 december ds. Henriétte Nieuwenhuis Oudjaarsavond 19.30 uur

Alle kerkdiensten in januari beginnen om 10.00 uur en vinden plaats in 's-Heerenberg.

Zondag 1 januari ds. Henriétte Nieuwenhuis Nieuwjaarsdag

Zondag 8 januari ds. Klaas Bakker uit Doetinchem

Zondag 15 januari ds. Gerjanne van der Velden Kanselruil Klavertje 4

Zondag 22 januari ds. Freerk Hovinga uit Winterswijk

Zondag 29 januari ds. Henriétte Nieuwenhuis Herbevestiging Ambtsdragers
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Horizontaal

1 Rede op en rond 25 december 12 Geschenk van de wijzen uit het
oosten 18 Straat in Amsterdam 19 Voorzetsel 20 Steenvrucht 22
Stad van de opera 'Rigoletto’ 24 Berg van de tien geboden 26
Kerstbrood 27 Internetextensie van Griekenland 28 Gebergte op
Kreta 30 Oevergewas 32 Asvaas 33 Zoon van Noach 34
Dierenverblijf 35 Ritmische beweging 37 Verschil tussen uitgaven
en ontvangsten 38 Op grote afstand 39 Regisseursteken (Eng.)

40 Voetbaltoernocoi in Qatar in 2022 (afk.) 41 Barbecuelocatie 42
Oosters bordspel 43 Vrij van doping (Eng.) 46 Keltische taal 48
Internetextensie van Zweden 49 Scheidsrechter 51 Moment voor
goede voornemens 55 Onder andere (afk.} 56 Poinsettia 59
Zangstuk 60 Broer van 11 verticaal 61 Lidwoord 62 Elektrische
scooter om rechtop te staan (1-4) 65 Jezus als pasgeborene 68
Speler 70 Copieuze, uit verschillende gangen samengestelde
maaltijd 74 Rookbladeren 78 Middel voor positiebepaling (Eng.
afk.) 79 Betaaldvoetbalclub 81 ltaliaanse groet 83 Leer van Jezus
Christus 87 Symbool voor zilver 88 Italiaans kerstbrood 90
Buitengewoon begaafd 93 Symbool voor lithium 94 Platte steen
97 Comfort 98 Familielid 99 Aartsmoeder (0.a. Genesis 20:12) 101
Bijbelse stad ten zuiden van Babylon 102 Tot op dit ogenblik 103
Onbepaald vnw. 104 Dit volstaat! 106 Kerstkribbevulling 108
Amfibie 109 Telefoonkaart 110 Luxewagen met
vierwielaandrijving (Eng. afk.) 112 Poolverblijf 114 Tussen sep. en
nov. 115 Persoonlijk vnw. 116 Rivier in Zwitserland 117 Hongaarse
componist (1811-1886) 119 Bijbelse berg 122 Schilder
(1541-1614) die viermaal de Tempelreiniging uitbeeldde (2,5) 123
Rolsteen 124 Leiding van bijvoorbeeld glasvezel

126 Kerstgevogelte 127 Lied van Irving Berlin, gezongen door o.a.
Bing Crosby (5,9).
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Verticaal

2 Zoon van Juda (Genesis 38:7) 3 Boek 4 Muziekstijl 5 Kleurnuance
6 Springstof (afk.) 7 Tandglazuur 8 R.-k. geestelijke

9 Beurscomplex in Amsterdam 10 Aankondiging van de Heer

11 Bijbelse moordenaar 12 Reinigen 13 Voetbalteam uit Milaan
14 Bijbelse streek ten zuiden van Moab 15 Opstootje 16
Oosterlengte (afk.) 17 Christelijke organisatie 21 Viering zoals
Kerstmis 23 Muze van de sterrenkunde 25 Voertuig van de
Kerstman 27 Plaats in Zeeland 29 Bovenafsluiting 31 Opera van
Puccini 34 Stekelige kerstplant 36 Zoetwatervis 37 Muzieknoot 38
Stad in ltali& 39 Symbool voor cerium 44 Militaire rang (afk.)

45 Eikenschors 46 Schaakkleur 47 Heerser ten tijde van de
geboorte van Jezus (7,2,5) 48 Paranormale zitting 50 Uitroep van
protest 52 Vragend vnw. 53 Kledingstuk 54 Roepnaam van
Abraham Lincoln 57 Europese kanarie 58 Geitenbaardje 63 Dicht
64 Stad in Frankrijk 65 Karaat (afk.) 66 Lichaamsdeel waarmee Eva
werd gemaakt (Genesis 2:4b - 3:24) 67 Voetbalterm 69 Componist
van het kerstballet 'De notenkraker' 71 Cubaanse muziek

72 Slaperig 73 Overhellen 75 Tropische vogel 76 Niet
teruggeslagen opslag 77 Kolenemmer 80 Turkse titel 82 Bovenste
halswervel 84 Idool 85 Vrijgevig 86 Rivier in de provincie Utrecht
88 "Water verandert in bloed' bijvoorbeeld 89 Oudste van een
groep 91 Voorzetsel 92 Eerzucht 95 Reus (nephil) en zoon van
Arba 96 Landbouwwerktuig 97 Laag 100 Zelfthulpgroep voor
alcoholisten (afk.) 101 Plaats in Flevoland 103 Geschenk van de
wijzen uit het oosten 105 Het teken / 107 Vereerd symboaol bij
primitieve volkeren 108 Kerstboomversiering 109 Palmmeel

110 Trage, intieme dans 111 Bolgewas 113 Streepje 116 Zeevogel
118 Duw 120 Verouderde beveiliging voor spooroverwegen

121 Kloosteroverste 122 Oude lengtemaat 125 Stad in de VS (afk.).
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Kik houdt van december, als de kerk versierd wordt
voor Kerstmis. Maar dit jaar klinkt er geruzie. Meneer
Blok heeft een donzige sneeuwman meegebracht die
danst en licht geeft en steeds hetzelfde liedje zingt: ‘Let
it snow, let it snow...". Kosteres mevrouw Bontje is er
helemaal niet blij mee. “Meneer Blok,” foetert ze,

“dit is toch geen passende versiering voor onze kerk?!”
“lawel!” zegt hij. “Want Kerst is een VROLIJK feest en
iedereen houdt van sneeuw, nou, dan komen ze vralijk
binnen, een witte Kerst voor niks
wordt rood. “U hebt het mis, de mensen komen voor
stilte en verwondering over de geboorte van
het kind Jezus!” :
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Uit de Bijbel

God, ik ben rustiy en stil,

ik voel me veilig bij U,

zoals een kind in de armen
vah zijn moeder. Psalm 1342
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Stilte

I” Mevrouw Bontje f

) KIK

“lJa, precies,” zegt meneer Blok, “midden in de
winternacht was dat! Het HAGELDE en 't SNEEUWDE
en 't was er zo KOUD, dat zingen we toch? Dus ... Let it
snow!” Mevrouw Bontje moet bijna huilen. Ze zet de
sneeuwman op OFF. “Meneer Blok, snap het nou: die
sneeuw en die kou is PURE ELLENDE voor de jonge
familie. Z6 arm was het Jezuskind toen hij op aarde
kwam! Voor ons!” Eindelijk wordt meneer Blok stil.
“0. Zo had ik het nog niet bekeken. Tja.” Hij pakt de
sneeuwman en vertrekt. De zucht van mevrouw
Bontje weerklinkt door de stille kerk.

Een paar weken later heeft meneer Blok een roze
engel bij zich. Haar ogen geven licht. Ze draait heen

en weer en zingt ‘Stille Nacht’. Nou vooruit.
Die mag blijven. In het zaaltje.

Teksten: Marjet ge Jong
Tekeningen: M. Juerigns



