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Orgelspel

Aansteken van de kaarsen
mensen thuis worden uitgenodigd een kaars of een lichtje aan te steken.

Jezus zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. 
Wie mij volgt 
loopt nooit meer in de duisternis, 
maar heeft licht dat leven geeft.’ 

Openingsvers

Strek naar mij uit uw gedachten.
Steek een hand naar mij uit.
Haast U toch mij te helpen.

Ere de Vader de Zoon en de Geest
als in den beginne, en nog,
en zo mag het blijven, kome wat komt - 

maar nu vlug komen, mij helpen,
steek uw hand naar mij uit,
strek uw hart naar mij uit.

Psalm 117

�

Psalmgebed – Psalm 119: 1-8, 105-112, 169-176

Gelukkig die de juiste weg gaan,
die naar Gods heilswet leven
en zijn geboden onderhouden,
die naar Hem vragen, Hem van harte zoeken.
Die niet op tocht gaan met wie onrecht doen,
maar die de paden volgen die Hij kiest.
Gij, grote God, die ons bevelen geeft
waaraan wij ons te houden hebben,
laat die voor mij de rechte wegen zijn,
de rechte lijnen van mijn levensloop.
Ik wil mij aan uw wetten houden, Heer.
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Ik weet: nooit zal in schande komen
wie uw geboden onderhoudt.
Ik wil U danken, Heer, van ganser harte,
omdat Gij toont wat goed en kwaad is.
Ik wil mij echt aan uw geboden houden, 
schrijf me niet af, laat mij niet in de steek!

Uw woord is voor mijn voet een lamp,
een licht dat mij de weg laat zien
die ik beloofde trouw te volgen.
Dat wil ik ook. Maar soms, ontmoedigd,
vraag ik U: Heer, doe me herleven!
Leer mij te zien wat Gij verlangt.
Mijn leven is vol zware risico’s, 
maar nooit wil ik U ontrouw worden.
De vijand staat met strikken klaar,
maar ik, ik houd uw wil voor ogen. 
Die is de vreugde van mijn hart.
Ik blijft op hem mijn leven richten.
Hij is mijn richtsnoer voor altijd.

Laat mijn roepen tot U komen, 
schenk mij inzicht, naar uw woord.
Laat mijn smeken U bereiken, 
red me, Gij hebt het beloofd.
Loven zal ik U en prijzen,
want Gij deelde uw wetten mee.
Laat mijn tong uw trouw bezingen, 
want uw eisen zijn terecht.
Laat uw hand me dan ook helpen, 
want ik heb voor U gekozen.
Ik blijf naar uw heil verlangen.
Ja, uw wet verheugt mijn ziel.
Leven wil ik en U loven.
Laat uw heilsdroom daarbij helpen.
Soms ben ik een dwalend schaap,
haal me dan naar U terug,

nooit vergat ik uw geboden.

Orgelspel

Uit: ‘Navolging’ - Dietrich Bonhoeffer

Navolging is gebondenheid aan Christus; omdat Christus er is, 
moet er navolging zijn. Een idee over Christus, een leersysteem, 
een algemeen godsdienstig inzicht van genade of 
zondenvergeving, maakt navolging niet noodzakelijk, ja, sluit haar 
in waarheid uit, is in strijd met de navolging. Tegenover een idee 
staat men in de verhouding van kennis, van geestdrift, misschien 
ook van verwerkelijking, maar nooit van de persoonlijke 
gehoorzame navolging. Een christendom zonder de levende Jezus 
Christus blijft noodzakelijkerwijs een christendom zonder 
navolging, en een christendom zonder navolging is altijd een 
christendom zonder Jezus Christus; het is idee, mythe. Een 
christendom waarin het alleen gaat om God de Vader, maar niet 
om Christus als levende Zoon, heft de navolging ten enenmale op. 
Hier is sprake van Godsvertrouwen, maar niet van navolging.
Alleen omdat Gods Zoon mens werd, omdat Hij de Middelaar is, is 
de navolging de juiste verhouding tot hem. Navolging is gebonden 
aan de Middelaar, en waar op de juiste manier over de navolging 
wordt gesproken, daar wordt over de Middelaar Jezus Christus, de 
Zoon van God, gesproken. Alleen de Middelaar, de Godmens, kan 
tot de navolging roepen.

Stilte

Orgelspel

Avondgebeden

Heer Jezus, heb dank
voor al het goede
dat Gij mij gegeven hebt
en help mij elke dag, 



U beter te verstaan,
U dieper te beminnen
en dieper in Uw spoor te gaan

Stilte

Onze Vader

Avondlied – 250: 1,2,4,7,10 ‘Ik leg mij in uw hoede neer’

 

Gij, enige, die waakt en wacht
en steeds mijn hulp wilt wezen
als mij de schaduw van de nacht 
vervult met duizend vrezen

De avond valt, de nacht is daar
Ik wil niet langer zwichten
voor al het leed, dat zorgen baart,
op U alleen mij richten

Ik vrees niet wat nog komen zal

en wil mijn dagen bouwen
op ’t enige, dat Gij mij vraagt:
niets dan op U vertrouwen

Is dit het uur van duisternis,
uw licht is mij genade
Lamp voor mijn voet, ga mij dan voor
op onvoorziene paden

Zegenbede

Dat God ons allen
in zijn hoede houdt,
dat Hij ons kent
en onze naam bewaart,
zo zegene Hij ons
en wie ons lief zijn
ook de nachten door.
Hij die is: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.
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