SAMENKOMEN

Orgelspel

Woord van welkom — door de ouderling van dienst
Aansteken van de kaarsen

Lied 212:1,2,3,4,5
Couplet 1,3,5 door allen
Couplet 2 door de vrouwen, couplet 4 door de mannen

Stilte

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is de Naam van de Heer,

A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,

V: die trouw Dblijft tot in eeuwigheid

A: ENNIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

V: Eris genade voor u en vrede van God, onze Vader,
Van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN

Verbindende woorden

Psalmgebed - Psalm 139 (vertaling Huub Oosterhuis)
Cantorij zingt: ‘Ken Je mij’ (verwijzing naar Psalm 139)

V: Gij
Gij peilt mijn hart, Gij doorgrondt mij.
Gij weet mijn gaan en mijn staan.

A: GIJ KENT MUUN GEDACHTEN VAN VERRE,
MIN REIZEN EN TREKKEN, MUDN RUSTEN.

V: Mijn wegen, alle, zijn U bekend-
ieder woord dat komt op mijn lippen,
onuitgesproken nog, Gij hoort het al.

Cantorij zingt: ‘Ken je mij’

A: ACHTER MIJ ZUT GIJ EN VOOR MIJ UIT.
Gl LEGT UW HANDEN OP MUJ.

DIT IS WAT IK NIET KAN BEGRIUPEN,
NIET DENKEN, DIT GAAT MIJ TE BOVEN.

V: Hoe zou ik uw adem ontkomen,
waarheen viuchten voor uw aangezicht.

A: BEKLIM K DE HEMEL, DAAR ZUJT G,
DAAL IK AF IN DE AARDE, DAAR VIND IK U OOK.

Cantorij zingt: ‘Ken je mij’



V: Had ik vleugels van morgenrood,
vioog ik over de verste zeeén,

ook daar Gij, uw hand,

uw rechterhand die mij vasthoudt.

A: ZOU IK ROEPEN: ‘DUISTERNIS, BEDEK MU,
LICHT, VERANDER IN NACHT’-

VOOR U BESTAAT DE DUISTERNIS NIET.

VOOR U IS DE NACHT EVEN LICHT ALS DE DAG,
DE DUISTERNIS EVEN STRALEND ALS HET LICHT.

Cantorij zingt: ‘Ken je mij’

V: Uw schepping ben ik in hart en nieren,
Gij hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder.

A: IK WIL U BEDANKEN DAARVOOR,
DAT GIJ MIJ ONTZAGWEKKEND GEMAAKT HEBT.

V: Mijn ziel en gebeente door U gekend,

In mij was niets voor uw ogen verborgen

toen ik werd gevormd in het diepste geheim,
prachtig geviochten in de schoot van de aarde.

A: IK WAS NOG ONGEBOREN, GIJ HAD MUJ AL GEZIEN
EN AL MUNS LEVENSDAGEN STONDEN IN UW BOEK
NOG VOOR GIJ ER EEN HAD GEMAAKT.

Cantorij zingt: ‘Ken je mij’

V: Gij, Eeuwige, peil nu mijn hart, doorgrond mij,
toets mijn verborgen gedachten.

A: IK BEN TOCH NIET OP EEN DOODLOPENDE WEG?
LEID MIJ VOORT OP DE WEG VAN UW DAGEN.

Lied 305:1,2,3
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment

Schriftlezing: 1 Korintiérs 13: 1-13

[1] Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen — had ik de liefde niet, ik zou niet
meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. [2] Al had ik de gave om te profeteren
en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan
verplaatsen — had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. [3] Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik
voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn — had ik
de liefde niet, het zou mij niet baten. [4] De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen
afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. [5] Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze
laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, [6] ze verheugt zich niet over het onrecht
maar vindt vreugde in de waarheid. [7] Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles
volhardt ze. [8] De liefde zal nooit vergaan. Profetieén zullen verdwijnen, klanktaal zal



verstommen, kennis verloren gaan — [9] want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is
beperkt. [10] Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. [11] Toen ik nog een
kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen
ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. [12] Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar
straks staan we 0o0g in 0oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen,
zoals ik zelf gekend ben. [13] Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste
daarvan is de liefde.

Lied 333
Verkondiging
Orgelspel

Lied 858:1,2,3,4
(onder het naspel komen de kinderen terug in de kerk)

DIENST VAN DE HEILIGE DOOP

Inleiding: Waarom dopen wij?

Wanneer in de gemeente van Christus mensen worden gedoopt, gebeurt dat in opdracht van
Jezus. Hij heeft zijn apostelen opgedragen de wereld in te gaan om alle volken tot zijn
leerlingen te maken, door mensen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en
van de Heilige Geest. En hen te leren onderhouden al wat hij geboden had. (Matth. 28: 19)
Dopen in de Naam van de Vader betekent: God de Vader sluit met ons een verbond voor
eeuwig. Hij belooft als een goede Vader voor ons te zorgen.

Dopen in de Naam van de Zoon verwijst naar Jezus Christus, die zich aan het begin door
Johannes liet dopen in de Jordaan. In Zijn doop is hij ons voorgegaan, maar ook in Zijn
dood. Wij die gedoopt zijn, zijn ook met Hem gestorven en begraven. In het water laten wij
het oude leven achter. Zoals Christus opgewekt is uit de dood, zo zullen ook wij wandelen in
het nieuwe leven. (Rom. 6:4)

Dopen in de Naam van de Heilige Geest is de belofte dat de Heilige Geest in ons wil wonen.
De Heilige Geest maakt ons, “heiligt” ons tot nieuwe mensen, die de vruchten van het geloof
voortbrengen.

Wij dragen het merkteken van onze Heer: Hij heeft een nieuw begin gemaakt, eeuwig duurt
zijn trouw. Daarom rust op de gemeente en in het bijzonder op de ouders, de taak voor
kinderen de liefde te belichamen, van Hem die ons geroepen heeft tot een wonderbaarlijk
licht en ze trouw bij het evangelie te bewaren.

Luisterlied ‘Niemand zo trots als wij’
(de dopeling wordt binnengebracht)

Presentatie (doopouders gaan staan bij hun plaats)
V: Hier in Gods huis is binnen gebracht de dochter van Richard van Dantzig en Kirsten Ann van
Dantzig-Schroer, zusje van Lea.
Welke naam hebben jullie aan jullie kind gegeven, waarmee het zich gekend mag weten bij God
en bij mensen?
O: Rieke Marie
V: Verlangen jullie dat Rieke gedoopt zal worden in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest?
O: Ja.
V: Haar naam zal geschreven staan in de palm van Gods hand.

Doopgebed



Belijdenis

Wij worden getuigen van de doop van Rieke
en gedenken onze eigen doop.

Daarom belijden wij ons geloof:

WIJ GELOVEN EEN VOOR EEN

EN OOK SAMEN:

DE HEER IS GOD EN ANDERS GEEN.
AMEN, AMEN.

WIJ GELOVEN IN DE NAAM

JEZUS CHRISTUS

GESTORVEN EN WEER OPGESTAAN.
HALLELUJA!

WIJ GELOVEN DAT DE GEEST

OOK NOG HEDEN

DE WERELD EN ONSZELF GENEEST.
VREDE, VREDE

Beantwoording van de Doopvragen (doopouders gaan staan bij hun plaats)

Ik wil jullie vragen om antwoord te geven op de volgende doopvragen:

1. Geloven jullie in God de Vader, de Schepper van jullie kind, in Jezus Christus, Gods Zoon, enin
de Heilige Geest?

2. Durven jullie je kind aan deze God toe te vertrouwen en verlangen jullie dat hij in Zijn Naam
gedoopt zal worden?

3. Beloven jullie het evangelie van Jezus Christus aan jullie kind door te geven en het te laten
opgroeien in Zijn gemeenschap opdat hij later zal kunnen beamen wat met de doop gegeven is?

Wat is daarop jouw antwoord Kirsten van Dantzig-Schréer, moeder van Rieke Marie? Kirsten: ja

Richard van Dantzig, vader van Rieke Marie:
Sta je achter de doop van jullie dochter en wil je je vrouw ondersteunen in haar belofte om Rieke
met het evangelie van Jezus Christus en de gemeenschap van de kerk vertrouwd te maken?

Wat is daarop jouw antwoord?
Richard: ja

Vraag aan de peetouders/doopgetuigen

Naar de wens van de ouders zullen de peetouders straks Rieke Marie ten doop brengen.
Doopgetuigen die een extra oogje in het zeil houden bij het groter worden.

Ik verzoek deze doopgetuigen om te gaan staan.

Beste peetouders, Marlene van Dantzig, Bert van Dantzig en Sven Jirgen Schréer:

Zijn jullie bereid de ouders bij te staan in hun opdracht om Gods liefde aan hun dochter door te
geven?

Wat is daarop jullie antwoord?
Peetouders: ja.

Cantorij zingt lied 358: 1,2,3,4,5
Water wordtin de doopvont gegoten — door de diaken

Kinderen worden naar voren uitgenodigd (doopouders en peetouders komen ook naar voren)



Bediening van de Heilige Doop

Verwelkoming (iedereen gaat staan)

Vraag aan allen die aanwezig zijn:

Gemeente, wilt u dit kind dat gedoopt is,
dragen in uw gebeden,

opnemen in uw midden

en naar uw vermogen helpen groeien in geloof
en voorgaan in het volgen van Jezus Christus?

A: JA, DAT WILLEN WA.

Welkom, kind van God,
welkom in de kerk van Christus
wereldwijd en in ons midden.

(allen zitten)

Felicitaties en cadeaus (de ouderling overhandigt doopkaars die de ouders aansteken aan de
paaskaars, doopkaart en cadeau)

Cantorij zingt: ‘Wir wanschen dir Liebe’
Das ganze Leben liegt noch vor dir
Heute machst du einen Schritt

In eine Zukunft voller Wunder

uUnd wir kommen alle mit

Wir wollen dich ein Stiick begleiten

Und bereiten dir den Weg

Nimm unsre guten Winsche mit

Refrein: Wir wiinschen dir Mut, wie ein Lowe deine Ziele anzugehen

Wir winschen dir Freiheit, wie ein Adler Gber die Grenzen segeln zu gehen
Wir wiinschen dir Frieden, wie eine Taube die alle Hoffnung in sich tragt
Wir winschen dir Liebe, eine Liebe die nie vergeht

Wir winschen dir Liebe, eine Liebe die nie vergeht

Du wirst die groRe Welt entdecken
Schau nach vorn und find dein Glick
Du sollst das Gute in dir wecken

Und die Liebe kommt zuriick

Wir wollen dich ein Stiick begleiten
Und bereiten dir den Weg

Nimm unsre guten Winsche mit

Refrein

Und fiirchtest du Schattenseiten und dunkle Zeiten
Dann glaube nur daran

Dass da oben im Himmel einer auf dich schaut
Der die Wolken verschieben kann

Refrein

Gebeden (dankgebed — voorbeden — stil gebed — Onze Vader)



UITEENGAAN

Slotlied 791: 1,3,4,6

Couplet 1 en 6 door allen

Couplet 3 door de vrouwen, couplet 4 door de mannen

Heenzending en zegen
Gezongen amen

Cantorij zingt: ‘He put a new song in my heart’

Orgelspel



