
zo 13 sep 2020  om 10:00 uur 
Voorganger: ds. D. Bos uit Doetinchem 
Live uitzending vanuit de kerk in 's-Heerenberg 
Tekst(en): Handelingen 10:9-17 en 27-29; Marcus 1:39-45 
Ouderling: Rien de Zeeuw 
Organist: Sandra van Gog 
 
Diaken :                Hennie den Ouden 
Koster  :                Fred Heuvel 
Beeld en Geluid : Fred Heuvel 
 
  

Orgelspel 
 
Woord van welkom – door de ouderling van dienst 
 
Stilte 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Bemoediging en groet                                                                                  
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,  
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,  
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader, 
Van Jezus Christus, onze Heer. 
A: AMEN 
 
Lied 287  
Vers 1 - Gezongen door de zanggroep - Gemeente mag mee neuriën 
Vers 2 - Liedtekst uitgesproken door de ouderling van dienst/lid van de zanggroep 
Vers 5-  zanggroep + neuriën 

 



2 
Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen – 
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 
 
 
5 
Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, – 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 
 
Schriftlezing(en):      
Handelingen 10:9-17 en 27-29 
 
9De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe waren aangekomen, ging 
Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. 
10Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij 
gegrepen door een visioen. 
11Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek aan vier 
punten op de aarde werd neergelaten. 
12Op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de 
hemel. 
13Hij hoorde een stem zeggen: ‘Ga je gang, Petrus, slacht en eet.’ 
14Maar Petrus antwoordde: ‘Nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat 
verwerpelijk of onrein is.’ 
15En voor de tweede maal hoorde hij de stem: ‘Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als 
verwerpelijk beschouwen.’ 
16Tot driemaal toe hoorde hij de stem, en direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel 
opgenomen. 
17Petrus vroeg zich verbijsterd af wat de betekenis kon zijn van het visioen dat hij had gezien. Juist 
op dat moment arriveerden de afgezanten van Cornelius bij de poort, nadat ze overal navraag 
hadden gedaan naar het huis van Simon. 
27Al pratend met Cornelius ging hij naar binnen, waar hij een groot aantal mensen aantrof. 
28Hij zei tegen hen: ‘U weet dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan en dat ze niet bij 
hen aan huis mogen komen, maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als 
verwerpelijk of onrein mag beschouwen.29Daarom heb ik me niet verzet toen ik naar u toe werd 
gestuurd. Mag ik weten waarom u mij hebt laten komen?’ 
 
Marcus 1:39-45 
 
39In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit. 
40Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij 
op zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’ 
41Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ 
42En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. 
43Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: 
44‘Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het 
reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.’ 
45Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met 
als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen 
buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen. 
 



 
Lied: 512 
Vers 1: zanggroep  
Vers 2: zanggroep + gemeente neuriën 
 

2 
uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Lied: 975  
Vers 1 – Gezongen door de zanggroep – Gemeente mag mee neuriën 
Vers 2 – Liedtekst uitgesproken door HEEL DE GEMEENTE 
 



2 
Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus’ glorie 
is op aarde neergedaald. 
 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 
 
Mededelingen – door de diaken van dienst 
 
Gemeente gaat staan 
 



Zegen  
Afgesloten met een gezamenlijk gesproken AMEN 
 
Orgelspel (terwijl de kerkgangers naar buiten gaan) 
 
Lied:969  
SAMEN BUITEN ZINGEN 

 
 
 

De gemeente krijgt de gelegenheid om de predikant en kerkenraad te begroeten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt. 
 
3 
Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 
 
4 
Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 

 


